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Giriş 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bilhassa 5 Ağustos 2019 tarihi itibariyle “Yeniden Asya” sloganıyla etkili bir Asya politikası takip edeceğini ilan etmiştir (Buyar, 2021). Türkiye'nin Asya'ya yeniden açılma politikasının oluşum sebeplerinden biri Türkiye'nin kendi içindeki değişen dinamiklerinden kaynaklandığı söylenebilir. 
Türkiye özellikle 21. Yüzyıla girdikten sonra ekonomik açıdan hızla yükselmiş, siyasi, diplomatik ve askeri açıdan da olumlu gelişmeler kayıt ederek dünyadaki önemli gelişmekte olan ekonomi ve bölgesel kilit aktör durumuna yükselmiştir. Türkiye'nin güçlenmesi ona kendi çıkarlarını daha geniş çapta aramaya, dış politika araçlarını çeşitlendirme eğiliminde olduğu gibi ekonomik ortaklarını da 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çeşitlendirmeye sevk etmiştir. Böylece eskiden takip ettiği Batı merkezli ekonomik politikalardan vazgeçerek daha dengeli hem Batıyla hem de Doğuyla ilişkilerini güçlendirerek hiçbir tarafa yaslanmadan kendi çıkarlarını korumayı istemiştir. 


Dış etken olarak Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) dağılması sonucunda dünya jeostratejik güç dengelerinde büyük değişikliklerin ortaya çıkması gösterilebilir. Türkiye açısından SSCB tehdidi ortadan kalkmıştır. 
Yeni bağımsız Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi kardeş Türk Cumhuriyetleri ortaya çıkmıştır. 
Bu durum hem Türkiyenin manevra alanlarını genişletmiş hem de yeni ekonomik işbirliği alanlarını ortaya çıkartmıştır. 
Ayrıca 20. Yüzyılın sonlarında Çin, Hindistan, Endonezya vb. 
Asya ülkelerinin art arda ekonomik reformlar hayata geçirerek piyasalarını dış dünyaya açmaları, oldukça hızlı bir ekonomik büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirmiştir. Asya'nın hızla yükselmesi dünya siyasi güç dengelerini değiştirmeye sebep olduğu gibi dünya ekonomik güç dengelerinin de değişmesine sebep olmuştur. Bu yüzden dünyanın diğer ülkelerinin de yaptığı gibi Türkiye de siyasi ve ekonomik politikalarını değişen dünyaya ayak uydurmak, kendi çıkarlarını garantı etmek ve hayatta kalmak için gözden geçirmek zorunda kalmıştır. 


Asya bölgesi hızlı sosyal ve toplumsal değişim yaşamaktadır. 
Eğer bu eğilim devam ederse 2050'de Asya dönüşüm yaparak kentsel nüfusu neredeyse 1,6 milyardan 3 milyara iki katına çıkacağı ve Asya kentleri dünya sanayısı, bilgi ve icatların merkezine dönüşebileceği tahminler arasındadır. Ayrıca ekonomik açıdan da dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme oranı gerçekleştirerek 
2050 yılına gelindiğinde nüfusunda olduğu gibi dünya gelirinin 
yarısından fazlasına sahip olarak Asya asrını gerçekleştirebileceği beklenmektedir (Asian Development Bank, 2022). Bu sebepten Asya gelecekte Türkiye ekonomisi için şimdikinden daha da önemli bir rol üstlenecektir. 
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Çın Asya'daki en büyük ekonomiye ve en büyük potansiyele sahip ülkelerden biri olmakla Türkiyenin Asya'ya açılım politikasında özel konuma sahiptir. Ayrıca Çin Türkiye'nin Asya'daki en büyük ekonomik ortağı ve ticari partnerlerinden biridir. 2021 yılı Türkiye'nin ithalatında bölgelere göre Asya 68,24 milyar dolarla Avrupa Birliği (AB) 85,38 milyar dolardan sonra en büyük paya sahip olmuştur. Aynı yıl Çin 32,24 mılyar dolarla Asya ülkelerinin Türkiye'ye ihracatının neredeyse yarısını tek başına oluşturmuş ve Türkiye'nin ilk sıradaki ithalat ortağı durumundadır (TÜİK, 2022). Ayrıca Çin ekonomisinin yükselmeye devam etmesi ve etkinliğinin dünya genelinde artmasıyla Türkiye açısından da önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle Kuşak Yol Girişimi ve Türkiye'nin hayata geçirdiği Orta Koridor Girişimi çerçevesinde ikili ekonomik ilişkilerin git gide daha da güçlenmeye devam ettiği gözlenmektedir. 


Bu çalışmada öncelikle yükselmekte olan Türkiye'nin ekonomik politikalarında nasıl bir değişim süreci yaşadığı ve bunun sebepleri, SSCB'nin dağılmasının getirdiği stratejik avantajlar, git gide yükselmekte olan ve dünya ekonomik güç dengelerindeki ağırlığının artmaya devam ettiği Asya'nın Türkiye açısından önemi incelenmiştir. Daha sonra Asya'daki en büyük demografik yapıya sahip olmakla beraber bölgedeki önde gelen ekonomik güç statüsünde olan Çin'in Türkiye'nin Asya'ya açılım politikasındaki önemine yer verilmiş ve ikili ekonomik ilişkilerin gelişimi ele alınmıştır. Son olarak Türkiye'nin hayata geçirdiği Orta Koridor Girişimi ve Çin'in başlattığı Kuşak Yol Girişimi çerçevesinde iki ülke arasındaki stratejik ekonomik işbirliğinin değerlendirmesi yapılmıştır. 


1. Türkiye Açısından Yükselen Asya'nın Önemi ve Asya'ya Açılım Politikası 


Türkiyenin neden Asya'ya açılmak istediğinin iç ve dış etkenlerden oluşan nedenleri bulunmaktadır. İçsel etkenlere bakıldığında ülkenin kendi içindeki dinamikler ve gelişmelerden 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kaynaklandığı söylenebilir. Türkiye coğrafı olarak hem Asya'da hem de Avrupa'da olmak üzere iki kıtada toprak parçasına sahiptir. 
Bulunduğu jeopolitik konum itibariyle siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinde her iki kıtayı dikkate almak mecburiyetindedir. Diğer taraftan ülke halkının değerleri ve tarihi kökleri Asya'yla yakından irtibatlıdır. Lakin izlediği batıyla bütünleşme politikalarıyla uzun bir dönem doğuyla fazla ilgilenmemiştir. Ancak SSCB sonrası ortaya çıkan yeni jeolojik değişiklikler Türkiye'nin de dış politikasında ve dünyaya bakış açısında değişikliklerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Türkistan ve Kafkasya bölgesinde kendileriyle aynı tarih ve kültürü paylaşan Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını elde etmesi ülkeye yeni imkânlar sunmuştur. Diğer taraftan son dönemler Asya'nın hızla yükselmesi, dünyanın yeni bir çekim merkezi olarak ortaya çıkması, dünya siyasi ve ekonomik güç dengelerinin değişimine sebep olması diğer ülkeleri kendi politikalarını gözden geçirmesine sürüklediği gibi Türkiye'nin de dış politikasını revize etmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca Asya'nın Türkiye açısından ticari ve ekonomik yönden öneminin gittikçe artması ve ilişkilerin gelecekte de daha derinleşmesinin beklenmesi vb. sebepler Asya ülkeleriyle ilgili girişimlerin güçlenmesine yol açmıştır. 


1.1. Türkiye'deki Gelişmeler 


İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle 1950-1980 yılları arasında batı Avrupa oldukça hızlı bir ekonomik gelişme yaşamıştır. 
Bu dönemde Türkiye ekonomisi Avrupa'da yaşanan ekonomik gelişmeler gibi bir başarı sergileyememiştir. Hükümetin ekonomik politikaları genelde ithal ikamesinin uygulandığı ithalata yönelik kalkınma politikası olmuştur. Ekonomik faaliyetlerde hükümet müdahalesi güçlü, serbest özel girişim teşviki zayıf, dış dünyayla bütünleşme oranı düşük ve ekonominin büyüme oranı oldukça yavaş ilerlemiştir. Döviz eksikliği, paranın değer kaybetmesi ve yüksek enflasyon adeta günlük yaşamın bir parçası olmuştur. 
1970'li yılların sonunda Türkiye bir krizle karşı karşıya kalmış ve enflasyon yükselerek 90100 oranını geçmiştir (Kruger, 1995). 
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Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmek için hükümet 24 Ocak 1980'de ekonomiyi liberalleştirme niyetini ortaya koymuş ve ihracata dayalı büyüme politikasını hayata geçirmiştir (Ertuğrul ve Selçuk, 2001). 
Reformlar ilk dönemlerde enflasyonu önlemek için etkili olmuşsa da 1980'li yıllardan sonra enflasyon tekrar yükselmeye başlamıştır. 
Lakin ülke ekonomisi genel olarak düşük oranlarda (ortalama 962,3) olsa da büyümeye devam etmiştir. Liberalleştirme girişimlerinin etkisiyle bu dönemde dış ticaret artmış ve dış ticaretin milli gelire olan oranı oldukça hızlı bir şekilde yükselmiştir. 
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Şekil 1. Türkiye'nin dış ticaretinin milli gelire oranı (96) 1960-2000 Kaynak: Mody ve Schindler, 2005. 


Türkiye ekonomisi açısından bu dönemin en belirgin özelliği dış ticaretin ve finans sektörünün serbestleştirilmesi olmuştur. Bunlar Türkiye'de girişimciliğin ve sanayi altyapısının gelişmesine yeni fırsatlar sunmuştur. Ancak maliye politikasındaki istikrarsızlıklar, enflasyon oranının tekrar yükselmesi, borç yükünün artması ülke ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümesi için sorun 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oluşturmuştur. Dış borcun milli gelire oranı 1980'li yılların başlarındaki 9620 civarından 1990'lı yılların sonunda 9050'yi geçmiştir (Mody ve Schindler, 2005). 


Türkiye'nin dış ticaret açısından uyguladığı reformlarının büyüme potansiyeli maksimum seviyelere ulaşmaya başladığında bir istikrarlı maliye politikası ve uluslararası rekabet arenasında varlığını sürdürebilmesi için diğer sektörlerdeki reformlara da ihtiyaç duymaktadır. Türkiye dış ticaretin artmasına özen gösterirken ülke genelinde siyasi, ekonomik toplumsal olarak yapısında köklü ve yapısal reformu tam anlamıyla kurumsallaşmayı gerçekleştirmeyi başaramamıştır. Ayrıca maliye politikasındaki istikrarsızlık ve dış açık devam etmiştir. Bunun gibi zaaflar 1994 yılındaki ve 2000'li yılların başlarındaki yeni bir ekonomik krizin yaşanmasına sebep oluşturmuştur. 


Hükümet tekrar krizi ortadan kaldırmak ve enflasyonu önlemek için girişimlerde bulunmuştur. Ancak krizler şunu açıkça göstermiştir ki kısa vadeli dezenflasyon ve bankacılık sisteminin istikrarını sağlamak sermaye girişlerine bağlıdır. Hükümet doğrudan yabancı yatırım için olumlu bir ortam yaratamazsa bu girişimler büyük ihtimalle başarısız olacak ve enflasyon tekrar yükselecektir (Ertuğrul ve Selçuk, 2001). Türkiye 2001 yılında “güçlü ekonomiye geçiş programr” adıyla yeni bir yapısal reform paketi oluşturmuştur. Bunda yeni mali ve para politikalarıyla makroekonomik istikrarı sağlamakla beraber piyasa oyuncuları için yeni düzenleyici kuralları da geniş bir ekonomi yönetimi alanda kurumsal değişiklikler getirmiştir (Özel, 2015). Bu dönemdeki reformların önceki reformlardan farkı ekonomik alanla sınırlı kalmadan siyasi, hukuki ve toplumsal alanları da kapsamasıdır. Özellikle hükümetin ekonomiye karışmasının asgari düzeye indirgenmesi, merkez bankasının bağımsız olması ve demokratik yönetim için atılan olumlu adımların atılması büyük önem arz etmiştir. Bu reformlar sayesinde ülke siyasi olarak istikrara kavuşmuş, ülke içinde ve uluslararasında Türkiye'nin geleceğine olan güven artmıştır. Bunlar ülke içinde yatırımların 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artmasına, yabancı sermayelerin girişine ve ülke ekonomisinin hareketlenmesine oldukça büyük katkı sağlamıştır. 


Türkiye ekonomisi AK parti yönetiminde 2001 yılından 2013 
yılına kadar oldukça hızla bir şekilde yükselmiştir. Ülkenin milli geliri 2001 yılındaki 201 milyar dolardan 2013 yılında 957 milyar dolara çıkmıştır (World Bank, 2022). Ekonomik büyüme ve zenginleşme beraberinde toplumsal değişimlere de yol açmıştır. 
Türkiye Çin, Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerle beraber dünyadaki önemli gelişmekte olan ülkeler ve başarı hikâyesinden biri olarak anılmaya başlamıştır. Sosyal, politik ve ekonomik yelpazenin her yönüyle 2000'li yıllardan sonra Türkiye bir başarı hikâyesi haline gelmiştir (Aksu, 2013). 
Ekonomik alandaki gelişmeler ülke liderlerinin kendine olan güvenini arttırmış, geleceğe yönelik beklentilerini ve hırslarını arttırmıştır. Türkiye dış politikasında dönüşüm yaparak geçmiş özlemleriyle hareket etmeye başlamış ve uluslararası siyasette kendine özgü bir rol biçme arayışına girmiştir. O zamanlar Türk dış politikasının mimarı sayılan Ahmet Davutoğlu “Sıfır Sorun politikasıyla komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmeye, kendi ülkesini bölgesel ve hatta küresel bir oyuncu haline getirme hayallerine kapılmıştır. O Türkiye'nin özel coğrafı konumu ve geçmişinden yola çıkarak “Türkiye'nin etkisi (Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Akdeniz, Körfez ve Karadeniz) alanlarını kapsayan merkezi bir oyuncu olması ve Türkiye “stratejik derinliğe” ulaşması gerektiğini” ifade etmiştir (Christina Cirlig, 2013). 


Türkiye 2000'li yıllardan sonra hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan dönüşüm yaşamıştır. Batıya yaslanma politikasından vazgeçerek daha otonom bir siyaset izlemeye başlamıştır. Bu çerçevede Asya ülkelerinin ekonomik, ticari ve siyasi olarak Türkiye'yle olan ilişkileri ve önemi güçlenmeyi sürdürmüştür. 
Arap baharı ve onu takip eden Orta Doğu bölgesindeki çalkantılı durumlar ülkeyi de derinden etkilemiştir. Hem bölgesel hem de yönetimsel değişiklikler nedeniyle Türkiye ekonomisi 2013 yılından sonra gerilime yaşamaya başlamıştır. 2020 yılında ülkenin milli 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geliri 719 milyar dolara kadar gerilemiştir (World Bank, 2022). 
Bu süreçte ülke dış politika açısından da hem Batı ülkeleri hem de komşu ülkelerle diplomatik sorunlar yaşamaya başlamıştır. Türkiye içinde olduğu güvenlik ortamından özellikle Arap Bahar'ından sonra iyice artan Ortadoğu'daki istikrarsızlıklar nedeniyle, savunma sanaylini bağımsızlaştırma yönünde ciddi adımlar atmaya başlamıştır. Güvenlik alanında da otonom hareket etme eğilimiyle Türkiye'nin, Rusya'dan 5-400 Hava Savunma Sistemi'ni tedarik etmesi gibi sorunlardan kaynaklı ABD yaptırımlarına maruz kalmıştır. Açıklanan yaptırımlar Türkiyenin mali kurumlarını değil, savunma sektörünü hedef almış ve ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığını açıklamıştır (STM Savunma Teknolojileri, Mühendislik, 2021). 


Son zamanlarda Türkiyede yaşanan ekonomik zorluklar, demokratik gerilemeler, Batı dünyasındaki ilişkilerde ortaya çıkan güvensizlik ve başka sebeplerle ülkenin ihtiyaç duyduğu acil yatırım ve kredi erişimi zorlaşmıştır. Batı dünyasından döviz ve kredi elde etmekte bazı sorunlarla karşı karşıya kalındığından Orta Doğu ülkeleriyle Asya mevcut yönetim açısından alternatif olarak görülerek daha da önem kazanmaya başlamıştır. 


1.2. SSCB Sonrası Ortaya Çıkan Yeni Jeopolitik Fırsatlar ve Türk Cumhuriyetleriyle Olan İlişkiler 


SSCB'nin dağılması Türkiye açısından en önemli güvenlik tehdidinin ortadan kalkması değil aynı zamanda yeni siyasi, ekonomik, ticari fırsat ve manevra alanlarının ortaya çıkması anlamına gelmiştir. Özellikle Kafkasya ve Orta Asya'daki Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi yeni bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkması oldukça önem arz etmiştir. Orta Asya Jeopolitik konumu ve bol doğal kaynak zenginlikleriyle Rusya, Çin, ABD, Hindistan ve AB gibi büyük devletlerin dikkatini çekmiş ve önemli rekabet alanlardan birine dönüşmüştür. Ama yeniden yükselmekte olan Türkiye gibi bölgesel aktörlerin de Orta Asya'daki etkisi küçümsenmeyecek 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kadar güçlüdür. Türkiye bu cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını ilk tanıyan devletlerden biri olmuş, siyasi, ekonomik, kültürel olmak üzere çok yönlü yakın işbirliği geliştirmek için istekli olduğunu göstermiştir. 


Azerbaycan ve Orta Asya'daki diğer Türk Cumhuriyetlerinin etnik, tarih ve kültürel olarak Anadolu'yla derin bağları vardır. Bu bölgeler birbirleriyle birçok açıdan benzerlikler taşımakla beraber ortak değerlere de sahiptir. Ayrıca bu ülkeler Türk ekonomisi için yeni bir Pazar olmakla birlikte sahip olduğu bol doğal kaynaklarıyla da oldukça önemli bir konuma sahiptir. Soğuk Savaş sonrası dünyadaki en önemli aktör olarak ortaya çıkan ABD de bu dönemde Orta Asya'ya ilgi göstermeye başlamıştır. Ayrıca ABD yeni kurulmuş Orta Asya ülkelerine yönelik Türkiye'yi desteklemiştir (Aksu, 2013). Lakin Türkiyenin bölgeyle ilgili hazırlıksız bir şekilde aceleyle yaptığı girişimler, yeterli ekonomik kaynak ve yetişmiş uzman kadro olmaması, uzun vadeli ve gerçekçi bir şekilde geliştirilmiş strateji ve siyası irade eksikli yüzünden Ankara 1990'lı yıllarında ortaya çıkan fırsatı yeterince değerlendirememiştir. Diğer taraftan Türk Cumhuriyetlerinin de tecrübesizliği, Türkiye ile olan ilişkilerdeki beklentileriyle gerçekler arasındaki fark, bağımsız olmalarına rağmen Rusya etkisinin hala bu ülkelerde devam etmesi, 


etkilerinin de dikkate alınması gerekmiştir. 


1990'lı yıllardaki olumlu gelişmeler olarak en azından ikili ilişkilerin temellerinin atılmış olması önem arz etmiştir. Özellikle Türkiye ile Orta Asya cumhuriyetleri arasında kültürel ve eğitim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Türksoy ve TİKA gibi işbirliği kurumlarının temelleri bu dönemde oluşturulmuştur. Sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle ve devletin teşvikiyle yapılan kültürel bağlamda olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Binlerce öğrenci eğitim için Türkiye'ye gelmiş, bölgede bazı Türk üniversiteleri ve başka eğitim tesisleri cıddı bir faaliyet yürütmüştür. Türkiye eğitim bakanlığınca yürütülen çok sayıda okul, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurulan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kırgızistan'da 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faaliyet yapan Manas Üniversitesi olmak üzere iki ortak üniversite bulunmaktadır (Türkiye Dış İşleri Bakanlığı, 2022b). 


Yeni asırda Türkiye dış politikası açısından öncülük verdiği alanlar içerisinde Orta Asya Orta Doğu kadar önemli olmasa da ikili ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Siyasi ve kültürel işbirliklerinin yanı sıra güvenlik işbirlikleri de önem kazanmıştır. Lakin Türk Cumhuriyetlerinin güvenlik algılamaları ve öncelikleri noktasında tam bir uyum (Düğen, 2021) içerisinde olduğu söylenemez. Türk cumhuriyetlerinin Jeopolitik konumları, izlediği politikalar ve karşılaştığı uluslararası güvenlik sorunları birbirlerinden farklılıklar arz etmektedir. Bu yüzden her ne kadar tarihsel ve kültürel olarak aynı değerleri paylaşsa da ülkelerinin farklı çıkarları olduğundan izlediği siyaset ve tavırlarında farklılıklar olabilmektedir. Türkiye'nin Azerbaycan ile olan güvenlik alanındaki işbirliği ortak güvenlik endişeleri ve tehdit algılamalarının olmasından dolayı diğer Türk Cumhuriyetlerinden daha güçlü durumdadır. 


Yeni asırda Karadeniz ülkeleri, Kafkasya ve Orta Asya cumhuriyetleri Türkiye ekonomisi açısından önemi gittikçe artmakta olan bölgelerdir. Türkiye Orta Asya ilişkilerinde: 


“Türkiye, karşılıklı üst düzey ziyaretler, ekonomik komisyonları, ulaştırması komisyonları, iş konseyleri ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyleri gibi mekanizmalarla bu ülkelerle olan işbirliği alanını arttırmayı ve çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. 


Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan ile ilişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyinde olup, ilişkilerimiz her üç ülkeyle de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması çerçevesinde oturtulmuştur. Tacikistan'la ülkemiz arasında ise İşbirliği Konseyi kurulmuştur. Türkmenistan ile pek çok alanda ve özellikle ticari, ekonomik, yatırımlar ve mütcahhıtlık alanlarında ilişkilerimiz hızla gelişmektedir” (Türkiye Dış İşleri Bakanlığı, 2022b). 


Türkiye Orta Asya ekonomisinde Rusya, Çin ve AB gibi büyük etkiye sahip değildir. Bunda Türkiyenin sahip olduğu 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ekonomik güç potansiyelinin, teknolojik, mali vb. kaynaklarının yetersiz olması ikili ilişkilerin sınırlı düzeyde seyredebileceğinin işaretlerini vermiştir. Öyle olmasına rağmen Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasında ikili ticaret ve ekonomik ilişkiler hızla gelişmiştir. 
Türkiye'nin, 2019 yılında bölge ülkeleriyle ticaret hacmi 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bölgede dört binin üzerinde Türk firması faaliyet göstermektedir (Türkiye Dış İşleri Bakanlığı, 2022b). Her iki tarafın birbirlerini potansiyel bir pazar ve ekonomik ortaklarını çeşitlendirmek için fırsat olarak değerlendirmesi karşılıklı ekonomik ilişkilerin gelişmesinde oldukça etkili olmuştur. Diğer taraftan Türkiye enerji güvenliği açısından Rusya ve İran'a çok bağımlı kalmak istememektedir. 
Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için Kafkasya ile Orta Asya'yı önemli bir işbirliği ortağı olarak görmektedir. Diğer bir değişle Azerbaycan ve diğer Orta Asya ülkeleri de kendi çıkarları açısından Türkiyeye kendi ticari partnerlerini çeşitlendirmek amacıyla yaklaştığı da söylenebilir. 


1.3. Asya'nın Yükselmesi ve Dünya Ekonomik Güç Dengelerindeki Değişimler 


SSCB'nin dağılmasından sonra dünyayı ilgilendiren konuların başında Asya'nın hızla yükselmesi ve dünya ekonomik güç dengelerinin değişmeye başlaması gelmektedir. Batı ülkeleri yakın birkaç asırda özellikle Sanayi Devriminin etkisiyle dünyanın en önemli siyasi, ekonomik ve teknolojik güç merkezi olmuş ve tekel konumunu korumuştur. Japonya 19. yüzyılın ikinci yarısında Mejji retormuyla sahip olduğu kültürünü muhafaza ederek sanayıleşmeyi başarabilmiş ve modern ülkeler statüsüne kavuşmuştur (Kasım, 2021). Japonya Batılı olmayan ilk sanayileşmiş tek devlet olmayı başararak bu konuda Batı tekelinde ilk kırılmalara yol açmıştır. 
Ama boyutu ve demografık açıdan çok da büyük olmayan Japonya gibi orta düzeydeki bir ülke Batı önderliğindeki dünya düzenini sarsma konusunda yetersiz kalmıştır. 20. Yüzyılın ikinci yarısında Güney Kore, Singapur, Tayvan ve Hong Kong gibi Asya kaplanları 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Japonya'yı takip ederek sanayileşme, modernleşme ve kalkınmayı gerçekleştirmiştir. Refah düzeyi ve eğitim seviyesi açısından batı Avrupa'yı yakalamıştır. Ama bu devletler hem nüfus hem de ekonomilerinin boyutu açısından küçük olduğundan dolayı dünya gündemini değiştirmekten zayıf kalmıştır. 


20. yüzyılın sonunda Çin, Hindistan ve Endonezya gibi Asya devlerinin ard arda ekonomik reform yapmaları hem bölge hem de dünya açısından büyük önem taşmıştır. Reform sayesinde bu ülkeler geçtiğimiz bu on yıl içerisinde dünya ortalamasının çok üzerinde hızlı bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmiştir. Ekonomik büyüme bu ülkelerin eğitim, teknoloji, sanayi, askeri ve siyasi olarak da gelişmesini ve etkinliğinin artmasını beraberinde getirmiştir. Yeni asırda ortaya çıkan gelişmeler sadece Asya devleriyle ilgili değildir. 
Vietnam, Tayland, Bangladeş gibi diğer Asya ülkeleri de oldukça hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir ve Asya git gide dünyanın çekim merkezine dönüşmektedir. 


Asya son yıllarda gerçekleştirdiği kayda değer değişimlerle dünyanın Jeo-ekonomik omerkezine Oturmaya (o başlamıştır. 
Günümüzde Çin, Japonya, Hindistan, Kuzey Kore ve Endonezya gibi dünyanın en dinamik ekonomileri bu bölgede yer almaktadır. 
Genel olarak, bölge satın alma gücü (SAGP) tabanlı kişi başına düşen GSYFPsi 10.210 dolar geliriyle dünya ortalaması 16.596 
dolardan yaklaşık 9038 oranında düşüktür. Ama dünyanın en zengin on ekonomisinden ikisine (Singapur kişi başına düşen GSYİFH/si 93.981 ABD Doları ile üçüncü en zengini olurken, Brunei Sultanlığı 60.282 dolar) ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Tayland, Maldivler, Malezya, Çin, Bruney Sultanlığı gibi yeni yükselen ekonomiler dünya ortalamasının üzerinde kişi başına düşen GSYHPye sahip olmuştur (World Bank, 2021). En önemli olan Asya'nın dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme oranını gerçekleştirmesi ve Batı dünyasıyla olan farkın hızla kapanmaya devam etmesidir. Eğer büyümeyi sürdürebilirse bu çok yakın gelecekte gelişmiş devletlerin statüsüne kavuşabileceği anlamına gelmektedir. 2050 yılına kadar kişi başına geliri satın alma gücü 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paritesi (SAGP) açısından altı kat artırarak bugün Avrupa'nın seviyelerine ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca mevcut durumda 3 milyar daha fazla Asyalıyı varlıklı hale getireceği ve küresel gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) payını neredeyse iki katına 9652'ye çıkararak yaklaşık Sanayi Devrimi öncesi sahip olduğu baskın ekonomik konumunu geri alabileceği anlamına gelmektedir (Aslan Development Bank, 2022). 


Asya'nın yükselmesi aslında tam olarak Batının zayıflaması anlamına gelmemektedir. Batı ülkeleri gelişmeye ve zenginliklerini arttırmaya devam etmektedir. Ama Asya ülkeleri Batı ülkelerinden daha hızlı bir büyüme oranına sahip olduğundan daha hızlı bir zenginlik artışını gerçekleştirebilmektedir. Bu uzun vadeli olarak dünya ekonomik güç oranlarında Asya'nın Batıdan daha fazla paya sahip olacağı ve dengelerin Asya'nın lehine değişmeye devam edeceği anlamı taşımaktadır. Bu yüzden diğer dünya ülkelerinin de yaptığına benzer bir şekilde dünyadaki değişimlere ayak uydurmak ve kendi çıkarlarını gözetmek için Türkiyede gittikçe Asya'ya 
ağırlık vermeye ve ilgilenmeye ihtiyaç duymuştur. 5 Ağustos 2019 
yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından “Yeniden Asya Açılımı” duyurusunda: 


“Asya ile başlayalım. 21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside, sahada ve masada etkili olmak, Asya ile el-ele olmayı gerektirir. 
Asya dünyanın ekonomik merkezi haline gelmektedir. Uluslararası toplum Asya'da daha fazla yer almak için bir rekabet halindedir. 
Hâlbuki dünyanın bu en dinamik bölgesinde bizim köklerimiz derindir. Avrupa'da ve Avrupalı olmak gibi, Asya'da ve Asyalı olmak da bizim için değerlidir. Bizi biz yapan, özel yapan hasletlerden biri bu iki sac ayağında yükselmemizdir. Türkiye'nin Asya politikası başarılı olmuştur. Şimdi ise, mevcut yaklaşımımızı zamana uyduracak ve geleceğe taşıyacak yeni bir açılıma ihtiyaç vardır. 
Asya'nın farklılıklarını gözeten, ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. “Yeniden Asya” (Asia Anew) adını verdiğimiz açılımı bugün buradan ilan ediyoruz. 
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İlişkilerimizi, bundan sonra bütüncül bir çerçeve dahilinde daha da ilerleteceğiz” (Yenidenasya.fsm, 2021) ifadelerine yer vermiştir. 


2. Yeniden Asya'ya Açılım Politikası Çerçevesinde Çin Faktörü 


Asya Sanayi Devrimine kadar dünyanın en büyük ekonomik gücü durumundaydı. 19. Yüzyılda etkisini kaybederek Batı etkisi altında kalmıştır. 20. Yüzyılın çalkantılı dönemlerini geride bırakarak 21. Yüzyılda tekrar yükselmeye ve tarihteki yerini tekrar geri almaya başlamıştır. Bu önce Japonya, ardından Asya kaplanları ve 20. Yüzyılın sonunda Çın, Hindistan, Endonezya başta olmak üzere pek çok Asya ülkelerinin gerçekleştirdiği ekonomik reform ve sanayileşme politikasının etkisiyle mümkün olabilmiştir. Asya yeni asırda geride kalmış, fakir ve etkisiz görünümünü geride bırakarak büyük bir uyanış ve tarihi dönüşüm yaşamaktadır. Geçmişteki başarılarını geleceğe taşıyarak yeni bir Asya Yüzyılı senaryosu gerçekleştirmek için yarış yapmaktadır. 


Yeni asırda Asya'nın dünya milli geliri üzerindeki pay oranı oldukça hızlı bir şekilde artmıştır. 2000'li yıllarda Asya dünya GSYF/sinin ancak 9620 civarında bir paya sahiptir. 2022 yılında ise Asya'nın dünya GSYH/sindeki pay oranı 9040,1 olup Kuzey Amerika 90 28,4, Avrupa 9023,1 pay oranını çoktan geride bırakarak dünyadaki en büyük ekonomiye sahip olmuştur (International Monetary Fund.,2022). Asya'nın büyüme oranının dünya ortalamasından daha hızlı, kişi başı milli geliri Batız ülkelerinin çok aşağıda ve dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındırdığı göz önünde bulundurulduğu an dünya GSYHPsindeki pay oranının gelecekte daha da artma potansiyeline sahip olduğu ortaya çıkacaktır. 


Asya ekonomik büyümeyle beraber diğer alanlarda da hızlı gelişmeler kaydetmiştir. Pandemiden önceki on yılda Asya temel teknoloji ölçütlerinde bölgesel büyümenin en büyük payına sahip olmuştur. Teknoloji şirketleri gelirlerindeki küresel büyümenin 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yüzde 52'si, başlangıç finansmanında küresel büyümenin yüzde 43'ü, araştırma ve geliştirme (ar-ge) harcamalarındaki küresel büyümenin yüzde 51'i ve patentlerdeki küresel büyümenin yüzde 87”si Asya'da gerçekleşmiştir (Choi et.al, 2021, Asian Development Bank, 2022). Asya'nın yükselmesinde Çın, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Endonezya gibi büyük ekonomilerin katkısı oldukça büyük olmuştur. Özellikle Çin tek başına Asya ekonomisinin (GSYH) yüzde 47,8'ine sahip ve ikinci sıradaki Japonya yüzde 11,8 i bile çok geride bırakmış olup oldukça önemli konumdadır (International Monetary Fund,2022). 


Tablo.1. Ülke Gruplarına Göre Türkiye'nin Yıllık İthalatı ve İhracatı 2013-2021 
İthalat 2013 | İthalat 2021 | İhracat 2013 | İhracat 2021 
(milyar (milyar (milyar dolar) dolar) dolar) 


90,26 85,38 50425 93.05 


Yakın ve Orta (23,17 16,12 39,10 38,35 
Doğ 


Diğer Asya 

i 
Türk 4,11 4,94 7,43 720 
Cumhuriyetleri 


ürki 260,82 271.42 161,48 225,22 


Kaynak: TUİK, 2022. 


Türk cumhuriyetleri, Yakın ve Orta Doğuyu içeren Asya Türkiye'nin dış ticaretinde Avrupa'yla beraber diğer kıtalara göre çok önemli bir konuma sahip durumdadır. 2021 yılında Avrupa Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı bölge konumundayken ithalatta Asya ön plana çıkmıştır. Asya ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticarette oldukça büyük dengesizlikler mevcuttur. Özellikle Türkiye'nin Çin'le olan ticaretinde dış ticaret dengesizliği neredeyse 1/10 nispetindedir. Türkiye'nin en büyük ihracat yaptığı ülke içerisinde Almanya ilk sırada yer alırken ithalatında Çın ilk sırada gelmektedir. 
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Diğer bir değişle iki devlet arasındaki ticaret geçtiğimiz on yıl hatta ondan daha fazla bir süredir Çin'in lehine ve Türkiye'nin aleyhine gelişmiştir. 


Çin ile Türkiye arasındaki dostça temaslar uzun geçmişe dayanır. 
İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ülke arasında üst düzey karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi, karşılıklı siyasi güven giderek güçlendirildi (TÜÇİAD, 2022). 2000 yılında Türkiye Çin arasındaki ticaret hacmi ilk defa bir milyar ABD dolarını geçmiş ve o tarihten günümüze hızla artarak 2021 yılında 
35 milyar doları geçmiştir. Günümüzde Çin Türkiye'nin Doğu 
Asya'daki en büyük ticari ortağıdır. Ayrıca Çin, sahip olduğu ekonomik gücü, kalabalık nüfusu, kültürü ve teknolojisi ile küresel siyaset ve ekonomide git gide ağırlığı artmaktadır. Yükselen Asya ülkeleri arasında Türkiye açısından da fazla ilgi duyulan önemli bir ülke durumundadır. 


1990'lı yıllarda Türkiyenin Türk devletleriyle ilişkilerini geliştirmeye önem vermesi ve Türk dünyasında işbirliğinin artmasının Çin tarafından Doğu Türkistan konusu için bir tehlike unsuru olarak görülmüştür. Fakat iki devlet arasındaki ilişkiler yeni asırda özellikle Türkiyenin Türk devletleriyle işbirliğinin yerine geçmiş özlemiyle ve dinı inisiyatiflerle Orta Doğu bölgesine yönelmesi Çin tarafından olumlu değerlendirilmiştir. Çünkü siyasi İslam düşüncesiyle Arap devletleriyle bütünleşmeyi tercih eden bir devletin doğal olarak bölgedeki Arap milliyetçileri, İran, İsrail ve ABD gibi devletlerle mücadele etmek zorunda kalacağı ve idealler uğruna kendi gücünü tüketeceği ihtimali yüksektir. Tükenmiş ve zayıf bir devletin Çin açısından da ne kadar idealleri ve söylemleri olsa da artık bir tehdit unsuru olmayacağı kesindir. Türkiye'nin Orta Doğu'ya ağırlık vermesi ve Filistin sorununu sürekli gündeme getirmesi İsrail ve ABD açısından hoş karşılanmamıştır. 
Onlar Türkiye'nin bu bölgedeki girişimlerini kendi menfaatlerine tehdit olarak algılamış ve ilişkiler gittikçe gerginleşmiştir. 
Çin'de Orta Doğudaki etkinliğini pekiştirmek ve bu bölgedeki 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ABD tekelini kırmak için Türkiyenin ABD karşısındaki sert tavırlarını olumlu karşılamıştır. Türkiye'nin Batı ülkeleriyle sorun yaşaması ve Ankara'nın tek başına mücadele edebilecek kapasitesi olmadığından Çin'i Batı baskısı karşısında dengeleyici unsur olarak görmüştür. İki devlet yöneticileri arasındaki karşılıklı çıkar ilişkileri son yıllarda ekonomik ilişkilerin güçlenmesiyle beraber siyasi, diplomatik ve kültürel ilişkilerin de güçlenmesine vesile olmuştur. 


3. Orta Koridor ve Kuşak Yol Girişimi Üzerine 


Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler son dönemlerde çok yönlü olarak daha hızlı gelişmektedir. Özellikle Çirin kara ve deniz yollarından oluşan stratejik öneme sahip Kuşak ve Yol Girişimi'ni 
2013 yılında hayata geçirmesi (Kasım, 2020) ikili ilişkilerin 
gelişmesinde çok etkili olduğu söylenebilir. Kuşak Yol Girişiminde Türkiye sahip olduğu jeopolitik konumundan dolayı projenin başarılı olup olmamasında oldukça önemli bir rol üstlenmiştir. 
Türkiye de “Trans-Hazar-Orta Koridor” projesini hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu proje karayolu ve demiryollarıyla Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya cumhuriyetlerine bağlamak, bu bölgelerle ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak istemiştir. Diğer bir değişle Çin “den Avrupa'ya uzanan kuzey hattını tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. “Kuşak ve Yol” girişimini Türkiye'nin “Orta Koridor” projesiyle uyumlaştırmak amacıyla Çin tarafıyla bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. 
“Orta Koridor” projesinin en önemli bileşenlerinden biri olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü'de gerçekleşen ve Türkiye Cumhurbaşkanının da iştirak ettikleri bir törenle hizmete girmiştir (TÜÇİAD, 2022). 
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Şekil. 2. Orta Koridor ve Kuşak Yöl Girişimi 


Kaynak: Türkiye Dış İşleri Bakanlığı, 2022n. 


Orta Koridor Türkiyeden başlayarak Kafkasya bölgesi ve Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve 'Tacikistana bağlanacaktır. Buradan da Doğu Türkistan ve Çin'in iç bölgelerine kadar uzanacaktır. Hatta proje ileride Afganistan ve Pakistan'ın da katılımıyla Orta Asya'yı Hint Okyanusuna bağlayan diğer girişimlerin hayata geçirilmesine ilham kaynağı olabilecektir. Doğuyla Batıyı birbirine bağlamayı amaçlayan Orta Koridor asırlardır etkinliğini kaybetmiş kadim ticaret yolunun yeniden canlanmasına önemli bir fırsat sunmuştur. 
Günümüzde: 


“Bir yıl içinde Çin'den Avrupa'ya giden 10 milyon konteynırın 9696sı denizyoluyla, ancak 904'ü Kuzey Koridoru olarak adlandırılan Irans-Sibirya Demiryolu hattı üzerinden sevk edilmektedir. Orta Koridor, Avrupa ile Asya arasında bir ticaret yolu olarak Kuzey Koridoruna oranla daha hızlı ve daha ekonomık, 2.000 km daha kısa, iklim koşulları bakımından da daha elverişli olup, deniz yoluna kıyasla ulaşım süresini 1/3 nispetinde (15 gün) kısaltmaktadır. Orta Koridor ayrıca, Ülkemizin liman bağlantıları sayesinde Asya'daki yük trafiğinin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesine ulaşması için önemli fırsatlar sunmaktadır. 
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Orta Koridor rotası etkin kullanıldığı takdirde, halen yıllık 600 
milyar ABD Doları tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Orta Asya ülkeleri ekonomik firsatlar elde edilebilecektir. Özellikle Türkiye sahip olduğu coğrafı konumu nedeniyle Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olup Kuşak Yol Girişimi ve Orta Koridor Girişimini etkili bir şekilde kullanabilirse büyük potansiyel çıkarlar elde edebilecektir. Doğu ve Batı arasında trafık, lojistik ve ticaret merkezine dönüşebilecektir” (Türkiye Dış İşleri Bakanlığı, 2022a). 


Gerçektende Kuşak Yol Girişimi Orta Asya ve Türkiye açısından büyük ekonomik kazançlar ve gelişme fırsatları sunabilecek potansiyele sahiptir. Çin hükümeti bu kapsamda altyapı, ulaşım, lojistik, hizmet ve başka alanlara yönelik milyarlarca dolar yatırım yapmış ve yapmaya devam edeceği beklenmektedir. Çin'in Türkiye'deki başlıca yatırımları Kumport Terminali, Çin Bankası, ACT Havayolları ve MRO Uçak Bakım Tesisi, Huawei İstanbul Ar-Ge Merkezi, Şanghay Havacılık Elektromekanık Fotovoltaik Ekipman Fabrikası, EMBA Hunutru Elektrik Santrali vb. 
projeleri içermektedir. Ayrıca 2020 Haziran sonu itibariyle Çin'in Türkiyedeki mühendislik taahhüt işbirliklerinin birikmiş sözleşme değeri 23,26 milyar ABD doları, tamamlanan ciro ise 15,66 milyar ABD doları geçmiş ve taahhütlü projeleri için yeni imzaladığı sözleşmelerin değeri 96317,5 oranında artmıştır (Sohu, 2020). 


Türkler güçlü dönemlerinde kadim ticaret yolunda güç ve söz sahibi olarak Jeopolitik konumunun avantajından oldukça büyük kazançlar elde etmiştir. Ama önemli jeopolitik konumda olmak zayıf ülkeler için felaketlere de sebep olabilecektir. Günümüzdeki durum eskisine göre çok farklı boyuttadır. Kadim ticaret yolunda Türkler güç sahibi olmasının aksine bugün bu ülkeler zayıf durumdadır. 
Yeni ticaret yolunun geliştirilmesinde öncülük eden, yatırım ve kredi sağlayan en önemli aktör Çın'dir. Ticaretin canlanması kadar kimin eliyle geliştiği ve kimin hangi çıkarları için hizmet ettiği de o kadar önemli olduğundan mevzuya daha temkinli yaklaşmak gerekmektedir. Fırsatlarla beraber riskleri de barındırdığını 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değerlendirmekte yarar vardır. Çin sermayesi ve kredileri bölge ülkeleri çekici gelebilir ve gelişme için faydalı olabilir. Lakin güçlü devletlerin girişimlerine ekonomik olarak tek yönlü bakmak ülkenin güvenliği için riskleri göz ardı etmek anlamı taşıyabilir. 
Böyle bir durumda en kötü ihtimal bölgede geçmişte yaşanan olumsuz senaryoların benzerinin tekrar yaşanabilmesi, yabancı ülkelerin ekonomik ve siyasi etkisinin gölgesinde kalabilecek riskinin olmasıdır (Kasım, 2020). Diğer bir değişle kadim ticaret yolunun tekrar canlanması ticaret yolunun merkezinde yer alan Türk cumhuriyetleri için büyük ekonomik kazanımlar getirmekle birlikle büyük riskleri de taşıyabileceği söylenebilir. 


Sonuç 


Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Aralık 2019'da “Yeniden Asya” etkinliğinde “Bir yandan Avrupa bütünleşme süreci içerisinde yerimizi almaya devam edeceğiz ve dünyanın en güçlü ittifakı olan NATO'da kilit konumumuzu koruyacağız. 
Aynı zamanda tarihin yeniden Asya'ya doğru akışında, en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz” diyerek Ankara'nın Asya'ya açılım politikasını resmi bir şekilde açıklamıştır. Böylece dünyanın diğer ülkelerinin de yaptığı ve yapmaya devam ettiğine benzer bir şekilde dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak değişmekte olan güç dengelerine ayak uydurmak istemiştir. 


Yeniden Asya açılım politikasının hayata geçirilmesinde Türkiyenin kendi içindeki gelişmeler ve uluslararasında yaşanan değişimlerin önemli rol üstlendiği söylenebilir. Türkiye SSCB dağıldıktan sonra en büyük güvenlik tehdidinden kurtulmuş ve yeni manevra alanlarına sahip olmuştur. Fakat 1990'lı yıllarda ekonomik kaynaklarının yetersiz olması ve başka sebeplerden dolayı eski Sovyet bölgesinde özellikle Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerine yönelik girişimlerinde istediği sonucu elde edememiştir. Yeni asırda Türkiye hayata geçirdiği reform politikalarıyla ekonomik açıdan oldukça hızlı bir büyümeyi 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başarmış ve dünyadaki parlayan yeniden gelişmekte olan önemli ekonomilerden biri olarak saygınlık kazanmıştır. Ekonomik alanda olduğu gibi dış politikasında da dönüşüm yaparak uluslararası siyasette önemli bir güç ve en azından bölgesel bir aktör olarak hareket etmek istemiştir. Batıya yaslanma alışkanlığından uzaklaşarak Orta Doğu ön planda olmak üzere geniş dünya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek istemiştir. 


Asya'nın ekonomik açıdan oldukça hızlı ve dünya ortalamasından yüksek bir oranda büyümeye devam etmesi, Asya'nın ticari, teknolojik, eğitim, askeri vb. her alanda yükselmesi dünya ekonomik ve siyasi güç dengelerin değişimine sebep olmuştur. 
Günümüzde Asya dünya nüfusunun yarısından fazlasına ve dünya ekonomisinin 9640'1ndan daha fazla bir oranına ev sahipliği yapmaktadır. Asya'nın gelecekte de hızlı büyümeye devam ederek eski ihtişamını tekrar elde edeceği ve 21. Yüzyılın Asya asrı olacağı düşünülmektedir. Türkiye açısından da Asya'nın siyası, ekonomik ve güvenlik açısından önemi gittikçe artmaktadır. Günümüzde Asya Türkiye'nin en önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Asya'daki en büyük ekonomik güce sahip olan Çin Türkiye'nin Asya ülkeleriyle olan ilişkilerinde çok önemli konuma sahiptir. Çın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri ve ithalatında ilk sırada yer almaktadır. İkili ticaret genelde Çin'in lehine gelişmektedir. 2021 yılındaki Türkiye'nin dış ticaret açığı 46 milyar civarında olup bunun 28,5 milyardan (toplam dış ticaret açığının 96062) fazlasını tek başına Çin'le yaşamaktadır. 
Ayrıca Ankara Batı ülkeleriyle bazı sorunlar yaşarken aksine Çın Türkiye'nin önemli yatırım ve kredi kaynaklarından biri olup iki devlet arasında çok yönlü ilişkiler yakın zamanlarda gittikçe daha da güçlenmektedir. 


Türkiye'nin hayata geçirmek istediği Kafkasya ve Orta Asya'dan Çime kadar uzanan Orta Koridor Girişimiyle Çin'in geliştirdiği Kuşak Yol Girişimi çerçevesinde iki devlet arasındakı ilişkiler yeni evrene girmiştir. Türkiye sahip olduğu Jeopolitik konumundan dolayı Çin açısından önemi daha da artmıştır. Ulaşım, altyapı, 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hizmet ve başka alanlarda iki devlet arasındaki stratejik işbirlikleri artmıştır. Büyük ekonomik potansiyele ve insan kaynaklarına, teknolojik ve sermaye gücüne sahip olan Çin gittikçe Türkiye özellikle mevcut yönetim açısından adeta bir cazibe merkezlerinden birine dönüşmüştür. Türkiye'nin geçmişi, milli değerleri, sahip olduğu kurumları ve ülke çıkarları açısından bakıldığında modern değerlere aykırı hareket eden, potansiyel rakip konumundaki bir ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesinde bazı sınırların olduğunu, fırsatlarla beraber riskleri de barındırdığı da söylenebilir. 
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